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Ons jaar bij Stem in de Stad als vrijwilligers is nu bijna voorbij. Toen wij voor het eerst naar 
Haarlem kwamen was het juli 2023 en wij wisten niks over Nederland behalve dat het veel 
regent. Nederlands was (nog) een vreemde taal, maar Duolingo leerde ons nuttige woorden 
zoals ‘boterham’ en betekenisvolle zinnen zoals ‘de koe zwemt’. Met dit level aan voorbereiding 
kwamen we hier naartoe, om bij Stem te werken.  

Het jaar begon een beetje ongepland. 
Wij konden eerst twee weken later 
starten, omdat iedereen van de 
vrijwilligers groep Corona had. Als wij 
dan eindelijk mochten gaan werken 
was alles echt ongewend.  

Omdat we net van school kwamen, 
was de arbeidswereld nog nieuw voor 
ons en we wisten niet wat we konden 
verwachten. Wij zijn net van ons 
gewoond omgeving weg en begonnen 
nu voor een jaar en nieuwe leven. 

Gelukkig hadden wij met deze project echt lieve mensen, die ons hier goed hebben ingewerkt. 

Ons werk was een bonte combinatie. Meestal werkten we samen met Anita en assisteerden in 
het Nieuwe Wereldhuis. We maakten ook deel uit van de teams bij het Aanloop Centrum en 
Eetvoorziening en later deden we ook taken voor Ongedocumenteerd.  

Daarbij hebben we veel mensen leren kennen. Ze leerden ons Nederlands en gaven ons ook een 
inzicht in de realiteit van het leven dat we voorheen niet hadden. We realiseerden hoe gelukkig 
we mogen zijn dat we in een land zijn opgegroeid dat ons zoveel veiligheid biedt en dat we een 
lieve familie hebben die ons steunt. Als we in een ander land waren opgegroeid, hadden we 
misschien nooit de kans gehad om hier te werken. Deze ontmoetingen hebben ons ook 
onbevangener gemaakt. We treden mensen opener tegemoet en zijn niet bang voor contact met 
mensen die we niet kennen. Dat leer je heel goed als je dag in dag uit in een sociale organisatie 
werkt. Natuurlijk is het overwinnen er nog steeds, maar veel minder. 

Wat ook veel indruk op ons heeft gemaakt en wat een cultureel verschil is met Duitsland, is 
hoeveel mensen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Vooral hier bij Stem realiseerden we ons 
dat doordat we elke dag met nieuwe lieve mensen samenwerkten in de Aanloop en 
Eetvoorziening. Het land wordt enorm gedragen door deze mensen en is hier echt van 
afhankelijk. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen hier geven om sociale steun en er voor 
elkaar zijn. We willen dit graag meenemen en vrijwilligerswerk blijven doen bij een organisatie. 

Vanaf oktober gaan we menselijke biologie studeren in Greifswald (Ella) en 
voedingswetenschappen in Halle an der Saale (Lilli). Het wordt echt een heel andere ervaring en 
we zijn erg benieuwd welke nieuwe dingen we allemaal kunnen leren.   

Nu gaan we terug naar Duitsland met een bommenvolle rugzak en een hele jaar ervaringen. We 
zullen Stem erg missen, maar we hebben geleerd altijd verder te kijken, dus zeggen we nu een 
laatste keer: Van harte bedankt voor alles en tot dan! Wij gaan de wereld ontdekken.  

 


